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Beste lezer,  
 
Als het een eind geleden is dat je onze school 
nog bezocht, dan zou je best wel eens kunnen 
schrikken. Onze speelplaats lijkt niet meer op 
wat ze was. De oppervlakte werd groter, de 
vloer werd helemaal vernieuwd, er werd een 
nieuwe omheining geplaatst en we verlangen 
naar een nieuw speeltuig.  
Maar, de werken zijn nog maar half af. We 
wachten momenteel op de toestemming van 
‘Brussel’ om verder te kunnen gaan. We kijken 
nu reeds uit naar wat opbergruimte onder een 
nieuw afdak, een tribune, een nieuwe zandbak 
(met podium), verse verf op de muren en wat 
groen.  
Wanneer het tweede deel van de werken zal 
kunnen starten, is nog koffiedik kijken. Ik hoop 
dat dit zal gebeuren in juli of augustus. Op 1 
september zal de speelplaats nog niet klaar zijn, 
maar we gaan ze wel in gebruik nemen.  
Maar eerst – na een goed gevuld schooljaar – 
nemen we met z’n allen wat vakantie! 
Geniet ervan! 

directeur Stefaan 

 

 
 

De klassen voor volgend schooljaar. 
 
Na de vakantie starten we met deze klassen. 
• Kleuterafdeling: 

o PK1A (rood): Carine Vanhoutte 
o PK1 B (blauw): Lore Borms 
o K2 (geel): Elke De Doncker 
o K23 (bolletjes): Elien Scheerens 
o K3 (groen): Myriam Vervenne 
o beweging: Karen Vanveerdeghem 
 Op donderdag staat juf Karen in 

PK1A en op vrijdag staat juf Elien in 
K3. 

• Lagere afdeling: 
o 1ste leerjaar: Delphine Delaere 
o 2de leerjaar: Inge Vanoverschelde 
o 3de leerjaar: Rita Verstraete 
o 4de leerjaar A: Lieselot Vandermeersch 
o 4de leerjaar B: Elke Vermeersch 
o 5de leerjaar: Thomas Devolder 
o 6de leerjaar: Lies Vandendriessche 
o beweging: Lieve Defoer 

• Zorg:  
o Liesbeth Van Daele 

• Ambulant: 
o Juf Nadine Bouvry 

 

De redactie: juf Lieselot en het vierde leerjaar. 
Prima werk! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
        
 
 
 
 
     
 
 
 
                                        
 
 
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interview  
 
Eind augustus vertrekken Nina en Maite 
Demeire met hun papa en mama (juf Nele) 
naar Dubai.  
Daar gaan ze drie jaar wonen.  
 
Nina en Maité, zien jullie het zitten?  
Ja, maar we gaan jullie en vooral de familie 
missen. We komen wel twee keer per jaar 
terug naar België.  
Denken jullie dat jullie veel vrienden zullen 
maken? Zien jullie het zitten op jullie nieuwe 
school?  
Ja, maar het is wel spannend omdat we nu nog 
niemand kennen.  
Is Dubai een rijk land?  
Er wonen wel rijke mensen. Het is vooral een 
streng land.  
Wat is typisch voor Dubai?  
Het kan er heel warm worden, soms wel meer 
dan 40°C.  
Zijn jullie er al ooit geweest?  
Nee, nog niet. Onze papa is er wel reeds een 
paar keer geweest.  
Welke taal spreken ze daar?  
Er wonen heel wat mensen uit verschillende 
landen. Ze spreken daar veel Engels.  
Kunnen jullie al een beetje Engels?  
We volgen les. We hopen dat we een beetje 
Engels zullen spreken als de school begint.  
Waarom gaan jullie daar wonen?  
Voor het werk van onze papa. Hij wordt baas 
van een bedrijf in airco’s.  
Welk werk gaat je mama daar doen? 
Eerst blijft ze nog wat thuis om ons te helpen 
met ons schoolwerk. Later zal ze misschien 
nog helpen in een school of in een crèche.  
 
We wensen jullie veel succes bij dit spannend 
avontuur!  

Simon en Robbe Cl. 
 

Ook de directie en het leerkrachtenteam 
wenst de hele familie veel geluk in dat verre 
land. We zullen een schitterende collega en 

twee prachtmeiden moeten missen.  
 

Leerlingenparlement 
 
Elke maand is er op onze school een 
leerlingenparlement. Er mogen dan 2 verkozen 
leerlingen van het derde, vierde, vijfde en zesde 
leerjaar vergaderen bij juf Liesbeth. De 
leerlingen mogen dan ideeën aanreiken. De 
ideeën moeten haalbaar en betaalbaar zijn. Zo 
was de “Dag van de Leerling” een goed idee. 
Een zwembad op school was niet betaalbaar.   

Denisa en Adlan 

Plattelandsklassen  
 
Met het derde en vierde leerjaar zijn we naar 
boer Patrick in Makkegem geweest. Iedereen 
was blij met de kamerverdeling. Sommige 
kinderen hadden een beetje heimwee. Op de 
huifkar was het heel gezellig. De meesten 
vonden het eten lekker. We deden en zagen 
heel veel. De avondspelletjes van meester Filip 
waren leuk. We vonden het tof in ‘t Bakkershof 
en willen er graag nog eens gaan. 

Rona en Steffina 

Ga eens een kijkje nemen op 
www.kbo-tielt.be/hetspoor ! 

http://www.kbo-tielt.be/hetspoor


 
 
                                            
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

STEM 
 
Op onze school gebeuren heel wat STEM-
activiteiten. Dit zijn technieklessen waarbij je 
heel veel zelf moet uitproberen en experi-
menteren. Een aantal voorbeelden zijn zelf een 
knikkerbaan maken, een draaimolen of een 
vlieger en een windmolen maken. Superleuk.   

Lûna en Tess 
 

Techniek met Sofie 
 
Onder begeleiding van Sofie (mama van Lars 
en Lize) hebben de leerlingen van 4L, 5L en 6L 
een robot gemaakt. Deze bestond uit een soort 
hout en schroeven en had een tekenarm voor 
een stift. Die moest je dan programmeren met 
de computer zodat de robot kon tekenen. Het 
was een heel leuke activiteit. Bedankt Sofie! 

Lukas en Diana Z. 

Proficiat! 
 
Juf Elien Scheerens en Dieter Verbeke zijn op 
19 mei voor de wet getrouwd en op 20 mei voor 
de kerk. Hun openingsdans was het nummer 
‘The time of my life’. Er waren heel wat kleuters 
van onze school in de kerk. Iedereen was in het 
rood gekleed. Na de mis stonden ze met 
trompetten te toeteren en kreeg juf Elien 
bloemen. We wensen dit pasgehuwde koppel 
nog een gelukkig leven samen.   

Vika en Robbe Ca.       
 
 

Afscheid zesde leerjaar 
 
Zoals elk jaar nemen we afscheid van de 
leerlingen van 6L. Daarom gingen we eens 
vragen wat ze nooit zullen vergeten van onze 
school. De toffe leerkrachten, de leuke directeur 
en gezellige sfeer, de uitstap naar Brussel, de 
fietstocht en zeepkistenrace, de ene meester 
tussen alle juffen, het bezoek aan het 
moeraspark, de kleutertjes,…  We wensen ze 
een leuke toekomst! 

Diana E. en Imano  
 
 
 
 
 
 

Zij namen deze week afscheid van het Spoor.  
We wensen hen veel succes in het middelbaar 

onderwijs (en tot het volgende frietjesfeest)!  
 

Schoolreis kleuters 
 
In mei zijn de kleuters op schoolreis geweest 
met de bus naar het familiepark De Sierk. Ze 
hadden veel plezier en het was ook mooi weer. 
Er was een circus met een goochelaar. Ze 
konden met levende dieren spelen en speelden 
in een caravan. De juffen vonden het leuk en de 
kleuters vonden het keitof en cool. 

Rune en Jakup 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Vrije dagen voor 2017-2018 
 

- vrije dagen 
o maandag 9 oktober 
o maandag 30 april 

- pedagogische studiedagen 
o vrijdag 6 oktober 
o woensdag 31 januari 

Wie vindt de oplossing van het spelletje?  

 
Zoek het juiste antwoord en mail dit voor eind 
augustus naar info@vbshetspoor.be (of bezorg 
het aan de directeur). Zo maak je kans op een 
prijs. Uit alle juiste antwoorden wordt er één 
winnaar geloot.  
 

 
 

 
 
 

Viesvuilland 
 
Viesvuilland is een land waar papiertjes en 
vuilnisbakken op de grond liggen. 
Maar dat laten de kinderen van 1L en 2L niet 
gebeuren. Daarom leerden ze sorteren. Leuk, 
maar soms ook moeilijk. Niet alleen moesten 
ze papiertjes opruimen, maar ook Viesvuilland 
weer proper krijgen. Daarvoor moesten ze een 
moeilijk parcours afleggen. Helaas alleen, want 
de juffen waren al moe. Op het einde was 
Viesvuilland een proper land. Ook op onze 
school zorgen we voor het milieu. Daarom 
hebben we een tijdje geleden met alle klassen 
meegedaan aan de opruimactie. In de 
schoolbuurt hebben we opgeruimd. 

Céleste en Kyara 

Het Grote Spoormoment 
 
Dit was ons schoolfeest, waar kinderen die dat 
willen, mogen optreden. Er was ook een bar, 
een eetfestijn en een kinderdisco. Het 
schoolfeest was op 13 mei. Er waren heel veel 
optredens: breakdance, turnen, dansen, zingen 
en een toneeltje met dans. Natuurlijk was er 
weer een jury dit schooljaar. We stelden jurylid 
Tony een aantal vragen. Hoe was het om jurylid 
te zijn? Ik vond het een hele eer om dit te 
mogen doen. Ik ben dan ook heel trots op mijn 
vroegere school en stond versteld van zoveel 
talent. Vond je dit leuk? Ik vond het bijzonder 
leuk om van op de eerste rij zo’n mooi spektakel 
te mogen volgen en daarna met complimentjes 
te kunnen strooien. Hadden jullie een goeie 
zetel? De zetel zat heel goed. Het was 
waarschijnlijk de meest comfortabele plaats om 
dit feest te volgen. 

Nora en Gitte 


